
 

Hoek, oktober 2020 

 

 

Aan alle kinderen en hun ouders/verzorgers uit groep 7 en 8, 

brugklassers en 2e jaars middelbare school. 

 

Het nieuwe seizoen is van start gegaan en dus zijn we volop bezig met de 

voorbereidingen voor een nieuw seizoen Kids op Zolder. 

 

 

Wat is Kids op Zolder? 

Kids op Zolder is het vervolg op de Kliederkerk, aangepast aan jullie leeftijd en 

interesses.  

Op een aantal dinsdagavonden beginnen we om 17.30 uur in de keuken om iets 

samen klaar te maken. Om 18.00 uur gaan we eten. 

Daarna denken we na over een Bijbelverhaal en gaan we daar creatief mee aan 

de slag. 

Rond 19.30 uur is het afgelopen. 

 

De eerste keer gaat het over ‘dromen’.  

 

Wanneer? 

27 oktober 2020 

24 november 2020 

2 februari 2021 

16 maart 2021 
 
 
 
 
 
 

 
Hartelijke groet, 

Ds. Saskia Ketelaar en jeugdouderling Daniëlle Rijksen 

 
Protestantse gemeente te Hoek 

 
 

Wij vinden het leuk om foto’s te maken tijdens Kids op Zolder.  
Deze worden op de website en facebook geplaatst (www.pknhoek.nl),  

zodat iedereen kan zien hoe mooi Kids op Zolder is. 

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto’s? Laat het ons dan even weten 

http://www.pknhoek.nl/

